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Inleiding 
In dit jaarplan tref je de drie pijlers, waar wij ons als Evangelische Gemeente Rafaël Goes op
zullen richten, gedurende sept. '23 t/m aug. '24. Net als bij de vorige jaarplannen is gebed
richtinggevend, bij hetgeen we zullen doen in dit seizoen. Het BLT (Breedleidersteam) en
voorbedeteam hebben in het voorjaar van '23 een periode gehad van luisterend bidden.
Tijdens deze gebedsmomenten bleek dat we vanuit alle bedieningen dankbaar konden
terugblikken op het verloop van het vorige seizoen (destijds rondom het thema 'Samen
verder bouwen aan een geestelijk (t)huis. Er is dan ook niet zozeer sprake van zaken die we
helemaal anders willen aanvliegen in dit seizoen, wél is er een groot verlangen naar méér!
Een gemeente waar mensen hun relatie met God meer gaan prioriteren, levend vanuit een
diep(er) ontzag voor God, zich uitstrekkend naar meer van Gods Geest om zo te bouwen aan
Zijn Koninkrijk.
De indrukken die tijdens het bidden werden ontvangen vormden de input voor de drie
pijlers. In dit jaarplan tref je een korte toelichting en de praktische uitwerking per pijler.
Gedurende het seizoen komt de jaarplanwerkgroep samen omtrent de uitvoering van dit
jaarplan. Voor vragen over dit jaarplan mag je altijd mailen naar leidersteam@rafaelgoes.nl.

Pĳler 1: God op de eerste plaats 
 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.

 - Klaagliederen 3:24
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Pĳler 2: Ontzag
Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te

vasten, te treuren en te rouwen. 
- Joël 2:12

Pĳler 3: Het Woord in de praktĳk
 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn

Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.  U bent nu dus geen slaven
meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God. 

- Galaten 4:6-7



Leeft bij jou het verlangen naar meer van
God? Een verlangen naar groei en
diepgang in jouw persoonlijke relatie met
Hem; en dat de Geest (nog meer) Zijn wil
en werk kan uitvoeren in onze gemeente
en regio? We gebruiken soms grote
woorden wanneer we uiting geven aan
een dergelijk verlangen, bijvoorbeeld
wanneer we zingen 'Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van Uw Geest en Uw
Heiligheid'. 
Maar in het dagelijks leven blijkt het meer
dan eens moeilijk, om dit verlangen om te
zetten naar concreet gedrag. Werk,
mensen, beeldschermen en meer... ze
kunnen onze aandacht vergen en onze
agenda gaan bepalen. God op de eerste
plaats (blijven) zetten, heeft alles te maken
met leren te prioriteren. In september en
oktober willen we jou handvatten
aanreiken die je hierbij zullen helpen. 

De preekserie vormt daarbij een belangrijk
middel. Je leert over God als Regisseur,
een verwachtingsvolle houding, praktisch
onderwijs over het dagelijks leven met
God en hoe je kunt omgaan met hetgeen
jou belemmert om Hem op de eerste
plaats te zetten.

God op de
eerste plaats

Preekserie God op de eerste plaats      
(10 september - 22 oktober)

Gedurende de preekserie wordt de
gemeente aangemoedigd om te
vasten en te bidden.
Verdiepingsmateriaal &
boekentips waarmee je als
GroeiGroep of persoonlijk aan de
slag kunt.
Een creatieve avond waarop je
jouw Godsbeeld kunt uiten.
Seminar 'Hoe kan ik aandachtig en
efficiënt met mijn tijd omgaan?
Levenslessen uit het klooster'.
Ondersteuning van gezinnen hoe
je kinderen en tieners kunt
opvoeden met de Heer.

1. Introductie:  God speelt geen enkele
rol in mijn leven; Hij is de Regisseur.
2. Hoe groot is mijn beeld en
verwachting van God?
3. Gods herstel, op onze agenda. 
4. Onopgeefbaar verbonden. Wat
heeft de Kerk anno nu te maken met
Israël? 
5. 24/7 leven met God, hoe ziet dat er
eigenlijk uit? 
6. Wat mag het jou kosten om meer
naar God toe te groeien?
7. Toegewijd én geleid door de Heilige
Geest uitreiken in de wereld. 

sept. - nov. '23

Pijler 1



Preekserie ‘Holy ground. Leven
vanuit (dieper) ontzag voor God.’

De vreze des Heren als levensstijl.
 Kinderdienst met Matthijs
Vlaardingerbroek.
 Mensen die aan Jezus’ voeten
neerknielden.
 De kracht van knielen in aanbidding.
 Het belang van verootmoediging,
gebed & vasten.
 Ben je bereid je te laten reinigen en
louteren?
 De Kerk als bruid; hoe bereidt zij
zich voor op de komst van Christus
de bruidegom?
 Het Lam kronen met gouden kroon
(Paasochtend 31 maart).

Studieavond over vasten.
Bijbelstudie over het boek Joël.
Een creatieve avond waarin we
leren onze eerbied voor God te
uiten.
Verdiepingsmateriaal voor
gezinnen in de Veertigdagentijd.

Een serie van 8 zondagen in de                
Veertigdagentijd (11 februari - 31 maart     
2024).

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Regelmatig bevestigt onderzoek dat veel
mensen in de Nederlandse samenleving
moeite hebben met ontzag en het
aanvaarden van gezag (denk aan ouders,
leraren, agenten etc.). Misschien ken je
het liedje '15 miljoen mensen' waarin een
zin naar voren komt over Nederlanders:
'Die schrijf je niet de wetten voor, die laat
je in hun waarde'. 
In deze periode mogen we als gemeente
leren dat het betonen van ontzag en
eerbied voor onze God iets is dat juist wel
van grote waarde is in het leven. De ‘vreze
des Heren’ is niet alleen onze enige
passende reactie wanneer God Zichzelf
openbaart, maar het sterkt ook jouzelf in
je mens-zijn. Het helpt ons om wijs te
leven (Job 28:28), en brengt rust in ons
bestaan (Spreuken 14:26). 

Psalm 25 leert ons dat dit ontzag ons
helpt om de juiste keuzes te maken op
onze levensweg (vers 12), en dat God
hierdoor vertrouwelijk en
vriendschappelijk met ons kan omgaan
(vers 14). Hiermee sluit deze 2e pijler
prima aan bij de eerste periode, waarin
we stilstonden bij ons beeld en
verwachting van God en onze omgang
met Hem.

Ontzag

Pijler 2

februari - maart '24



Het Woord 

Pijler 3

in de praktĳk 
gebracht

De 1e pijler concentreerde zich op de
manier hoe wij kijken naar God en wat dit
betekent voor het stellen van prioriteiten in
onze relatie met Hem; vervolgens
stimuleerde de 2e pijler om te leven vanuit
(dieper) ontzag voor Hem. De 3e pijler
vormt een praktische afsluiter van dit
drieluik: we leren hoe we vanuit deze
verwachtings- en ontzagvolle houding die in
ons leeft, dit kunnen omzetten naar
handelingen in een wereld die nog zonder
God leeft. 

Als gemeente geloven we dat regio Goes
wordt gezegend, wanneer christenen
doorgroeien van hoorders naar doeners
van het Woord (vers 22 & 23 van Jacobus 1).

God wil jou zo graag gebruiken voor de
bouw van Zijn Koninkrijk. Daarom willen we
jou gedurende deze periode toerusten met
begrijpelijke instructies vanuit het Woord én
jou stimuleren je uit te strekken naar de
kracht en leiding van de Heilige Geest (want
het is door Woord én Geest dat God jou
vertrouwd maakt met Zijn wegen zegt Psalm
25:4).

Studieavonden over de vrucht
en gaven van de Heilige Geest.
Toegankelijk en praktisch
onderwijs over het
functioneren van het
profetische vandaag de dag.
Verdieping op het vlak van
herstel & Goddelijke genezing.
Handvatten om te getuigen
van jouw geloof.

april - juni '24

We bevelen de studieavonden over de
vrucht en gaven van de Heilige Geest van
harte bij je aan. Het is toegankelijk en
praktisch onderwijs voor hen die nu nog
weinig kennis en ervaring hebben omtrent
het werk van de Heilige Geest, en zal het je
ook zegenen en inspireren wanneer je hier
al wel bekend mee bent. 

In het bijzonder zullen we de gave van
profetie verder uitdiepen: wat is Gods
bedoeling met verschillende vormen van
het profetische, en wat kan het nut daarvan
zijn in jouw leven? 

Verder willen we je toerusten rondom het
onderwerp herstel en genezing. En we
willen je inspireren met praktische
handvatten om te getuigen van Jezus
Christus op een manier die echt bij jou
past.



Contact

Iedere zondag ben je om 10:00 van harte
welkom in de zondagse samenkomst in het
Goese Lyceum (Oranjeweg 90 – gratis
parkeerterrein links van het gebouw). Er is
kinderdienst voor de basisschoolleeftijd en
crèche voor de allerkleinsten.
Via de livestream kun je de samenkomst ook
online meebeleven of later terugkijken (surf
hiervoor naar www.RafaelGoes.nl).
Doordeweekse activiteiten vinden plaats in
gebouw ‘De Basis’ (Bessestraat 8, op
loopafstand van het treinstation).

Algemeen e-mailadres:
office@rafaelgoes.nl 
Email Leidersteam:
leidersteam@rafaelgoes.nl
Telefoon: 06-42 31 73 09
www.rafaelgoes.nl

Interne communicatie verloopt via ons
platform Churchbook. Je vind daar belangrijke
en actuele informatie. Churchbook is
beschikbaar voor alle gasten en leden van de
gemeente. Beschikbaar als app! 

Bezoek ons of neem een kĳkje
online

Contactgegevens

Volg ons

Churchbook

@Rafaël Goes; Evangelische Gemeente
@rafaelgoeseg

@rafaelgoesmedia

tel:0642317309
tel:0642317309
tel:0642317309

