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Dit verwerkingsboekje sluit aan op de preekserie over het thema 'Wij geheel anders'.
In deze preekserie staat Efeze 4 centraal. We beginnen de serie met een
uiteenzetting van het Bijbelboek Efeze en daarna zal iedere preek een deel van het
hoofdstuk behandelen. 

Dit boekje helpt je om op de inhoud van Efeze en de preekserie te reflecteren en om
praktisch aan de slag te gaan met de thema's die voorbijkomen. Voor iedere preek
is er ruimte om aantekeningen te maken en staat er een aantal reflectie- en
gespreksvragen genoemd.

Gespreksvragen

De gespreksvragen kunnen worden gebruikt om met elkaar het gesprek aan te gaan
over de onderwerpen. Dit kan met je gezin, je groeigroep of tijdens de koffie na de
dienst. Uiteraard hoeft het niet bij de vragen in dit boekje te blijven, bespreek ook
vooral de vragen die je zelf hebt opgedaan tijdens het lezen van de Bijbelgedeeltes
of het luisteren van de preek, geen vraag is te gek!

Reflectievragen

De reflectievragen zijn bedoeld als spiegel. Ga met deze vragen in gebed en laat je
leiden door Gods Geest bij het beantwoorden ervan. Bespreek na afloop de
antwoorden met elkaar. De antwoorden zijn soms misschien persoonlijk, maar vaak
helpt het ons juist verder als we ze delen. Daarnaast kunnen ze tot zegen zijn voor
een ander.

Verdiepingsmateriaal

Mocht je verdere verdieping in bepaalde onderwerpen zoeken, dan kun je de QR-
code onderaan de volgende pagina scannen, of ga naar rafaelgoes.nl/preekserie-
efeze. Deze code leidt je naar een pagina op Churchbook met artikelen, preken en
andere verdiepende materialen.

We hopen en bidden dat dit boekje je tot een zegen zal zijn!

INLEIDING

Het gesprek met elkaar aangaan over onderwerpen zoals uit de preekserie helpt ons om te groeien
in geloof. Binnen Rafaël hebben we groeigroepen die dit faciliteren.

Groeigroepen hebben als doel door onderlinge contacten en relaties verder te groeien in geloof en
als discipel van Jezus. De verbondenheid met elkaar en een stukje onderlinge verantwoordelijkheid
stimuleert deze groei. Uitgangspunt bij deze omgang met elkaar is het uitleven van de liefde van
Jezus.

Ben je nog geen deel van een groeigroep, maar zou je dat wel willen? Op Churchbook staat een
overzicht van de groeigroepen met contactgegevens. Voor overige vragen of bij twijfels over welke
groep bij je past kun je contact opnemen met Rob van Schellen (groeigroepen@rafaelgoes.nl).

Groeigroepen
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Het jaarthema waar we dit jaar mee aan de slag gaan, is 'Wij geheel anders'. Deze
titel komt vrij vertaald uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Deze brief bestaat uit
twee delen. In het eerste deel legt Paulus uit waarom gelovigen anders zijn
(hoofdstuk 1-3). In het tweede deel laat laat hij zien hoe we dat in praktijk uit kunnen
leven (hoofdstuk 4-6).

De Efeze-brief is anders dan de meeste brieven van Paulus. Veel van zijn brieven
waren oorspronkelijk gericht aan gemeentes waar bepaalde misstanden
plaatsvonden. De brief aan de Efeziërs lijkt vooral geschreven te zijn om een aantal
belangrijke thema's van het christendom uit te leggen. Geleerden bekronen deze
brief ook wel als 'de Koningin der brieven'.

In Handelingen 18:18-21 lezen we dat Paulus Efeze bezocht aan het einde van zijn
tweede zendingsreis. Deze strategisch gelegen stad was het handelscentrum van
Asia. Efeze was ook een godsdienstig centrum, vooral beroemd om zijn schitterende
tempel van Artemis, een bouwwerk dat als een van de zeven wereldwonderen van
de Oudheid werd beschouwd. Het bedrijven van magie en de plaatselijke economie
stonden duidelijk in verband met deze tempel. 

In Paulus’ derde zendingsreis verbleef hij bijna drie jaar in Efeze. Het Woord van
God werd door de hele provincie Asia verspreid. Het goede nieuws begon het
bedrijven van magie en de handel in beelden ernstige schade toe te brengen. Paulus
schreef de brief aan de Efeziërs toen hij voor de eerste keer gevangen zat, rond het
jaar 60-61 na Christus.

Waarom

Paulus begint de brief met het evangelie in een notendop. In hoofdstuk 1, vers 4-6
schrijft hij dat God ons heeft uitgekozen om als Zijn kinderen te leven. Het doel
hiervan is de grootheid van Zijn genade te eren. God heeft Zijn kinderen gezegend
met talrijke geestelijke zegeningen (vs. 3). In vs. 7-14 somt Paulus deze zegeningen
op. Hierbij wordt duidelijk dat we ze hebben ontvangen 'in Christus'. De tekst uit
hoofdstuk 2, vers 10 vat Paulus' pleidooi mooi samen:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, 

Scan de QR-code
voor

verdiepingsmateriaal

CONTEXT

die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen.

God heeft ons geschapen om 'in Christus' te zijn. Dit is de basis
van het leven als een gelovige. Deze basis vormt ons gedrag in
de praktijk op alle terreinen van het leven. Vanuit onze relatie
met Jezus Christus vloeien de goede werken voort. Dit besef wil
Paulus tot ons door laten dringen in het eerste deel van de
Efeze-brief.
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Hoe

In het tweede deel geeft Paulus aanwijzingen hoe we onze
roeping in de praktijk kunnen brengen. Hoofdstuk 4 begint dan
ook met de oproep tot een wandel die onze roeping waardig is.
In de rest van de brief geeft Paulus in totaal 35 aanwijzingen hoe
we die roeping waardig uitleven. 

Een van de thema's die Paulus uitgebreid aan bod laat komen, is
het belang van eenheid onder christenen. In hoofdstuk 2 schrijft
hij al dat Joden en heidenen in Christus één zijn. In hoofdstuk 4 

Scan de QR-code
om de preken terug

te luisteren
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legt hij uit hoe christenen samen één lichaam vormen en dat Jezus daar het Hoofd
van is. Het is Jezus die het lichaam steun en samenhang geeft, maar tegelijkertijd
dragen de gelovigen daarin een verantwoordelijkheid. Zij dragen bij aan de groei
van het lichaam. Dit doen zij door hun broeders en zusters te dienen met de gaven
die Christus hun gegeven heeft. Op deze wijze vindt de groei van het lichaam
plaats. Die groei vindt plaats ‘in liefde’. Alleen dan zal de gemeente opgroeien tot
volwassenheid, tot een sterk en krachtig lichaam dat in eenheid bijeengehouden
wordt.

Samengevat: Paulus probeert ons in de Efeze-brief duidelijk te maken dat we rijk
gezegend zijn in Christus en dat we dit te danken hebben aan Gods genade.
Paulus’ verlangen is dat we naar dit inzicht gaan handelen, zodat ons leven tot eer
zal zijn van die genade. Vervolgens laat hij ons zien hoe dat leven eruit ziet, wat
we van ons oude leven af zouden moeten leggen en legt hij uit dat als we dit in
eenheid doen, Gods kerk wordt opgebouwd.

Bron: StudieBijbel
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15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het
geloof in de Heere Jezus onder u, en van de
liefde voor alle heiligen,
16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in
mijn gebeden aan u denk,
17 opdat de God van onze Heere Jezus
Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de
Geest van wijsheid en van openbaring geeft in
het kennen van Hem,
18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om
te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en
wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn
erfenis in de heiligen,
19 en wat de allesovertreffende grootheid van
Zijn kracht is aan ons die geloven,
overeenkomstig de werking van de sterkte van
Zijn macht,
20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij
Hem uit de doden opwekte en aan Zijn
rechterhand zette in de hemelse gewesten,
21 ver boven alle overheid en macht en kracht
en heerschappij en elke naam die genoemd
wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in
de komende.
22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten
onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle
dingen gegeven aan de gemeente,
23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem
Die alles in allen vervult.

14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de
Vader van onze Heere Jezus Christus,
15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op
de aarde genoemd wordt,
16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden
door Zijn Geest in de innerlijke mens,
17 opdat Christus door het geloof in uw harten
woont en u in de liefde geworteld en
gefundeerd bent,
18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met
alle heiligen, wat de breedte en lengte en
diepte en hoogte is,
19 en u de liefde van Christus zou kennen, die
de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou
worden tot heel de volheid van God.
20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven
alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig
de kracht die in ons werkzaam is,
21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door
Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle
eeuwigheid. Amen.

Gebed om openbaring - Hfst. 1

Onderstaande gebeden komen uit de Efeze-brief. Paulus’ verlangen is dat de lezers
van zijn brief gaan zien wat Christus voor hen heeft gedaan, en dat ze door Zijn
Geest dichter naar Hem toe mogen groeien. Bid deze gebeden over je broeders en
zusters uit, opdat we ons dieper in Hem mogen gaan wortelen.

Gebed

Gebed om verwezenlijking - Hfst. 3

TIPS
Bijbellezen
Om zelf of samen de Bijbelteksten te lezen kan het helpen om daar een methode
voor te gebruiken, zoals de SOLVAT-methode.

Stil worden. Om alle stemmen om je heen eerst tot zwijgen te brengen. 
Ontvangen. Om je open te stellen voor de zegen van God.
Lezen. Om goed te lezen wat er staat.
Vragen stellen. Om in gesprek te gaan met het Bijbelgedeelte.
Antwoorden. Om in gesprek te gaan met God over het Bijbelgedeelte.
Toepassen. Om het Bijbelgedeelte concreet te maken voor je leven.



EFEZIËRS 4
Christus als fundament

1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de
roeping die u hebt ontvangen: 2 wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar
uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de
Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één
Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat
er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de
mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt,
naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om
alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als
profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, 12 om de heiligen toe te
rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen
samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid
van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we
geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat
er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en
doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te
houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. 16
Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden
door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo
zichzelf opbouwt door de liefde.
17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun
loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God,
omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn geven
ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus
niet leren kennen! 21 U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? U
kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? 22 Geef dus uw vroegere levenswandel op en
leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; 23 laat u voortdurend
vernieuwen in uw geest en uw denken 24 en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen
is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Het nieuwe leven

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.
26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de
duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te
werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen verderfelijke taal over
uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie
ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt
bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en
gevloek, en alle kwaadaardigheid.
32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

NBV21
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EFEZIËRS 4
Eén lichaam en één Geest

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen
bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te
verdragen, 3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 
4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere,
één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. 
7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. 8 Daarom
zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de
mensen. 9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de
diepten, namelijk de aarde? 10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver
boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. 11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen,
anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van
God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14 opdat wij
geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd
door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar
Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en
bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

De oude en de nieuwe mens

17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen
wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven
dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 19 Zij hebben
zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig
te bedrijven. 20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en
door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de
vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 
23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die
overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg
daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van
elkaar. 26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 en geef
de duivel geen plaats. 28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om
met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. 29 Laat er geen
vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade
geeft aan hen die het horen. 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld
bent tot de dag van de verlossing. 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u
weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en
barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

HSV
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WEEK 1
Jullie horen bij het lichaam van Christus, maar waar blijkt dat uit?

NotitiesBijbelteksten

8 september 2024     Joshi van Veen     Inleiding

Kernboodschap

Vragen

Wat mag ik toepassen
in mijn leven?
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Gespreksvragen
Wat is je het meeste bijgebleven van de preek? Wat vond je bijzonder?
Lees Ef. 1:3-13. Wat zeggen de zegeningen die we 'in Christus' hebben
ontvangen over onze roeping?
Wat vraagt het van ons om onderdeel van het Lichaam van Christus te zijn?
Lees Ef. 2:19-22. Hoe bouwen we onze kerk op het fundament van de apostelen
en profeten, en houden we Jezus als de hoeksteen? 

Reflectievragen
Lees Ef. 2:8-10. Welke goede werken heeft God jou gegeven?

Hoe zou je meer bewust kunnen worden van het feit dat je Gods maaksel bent?
Zie ook Jes. 64:7.

Lees Ef. 3:16. Hoe kun je je verder uitstrekken naar Gods Geest, om de liefde van
Jezus beter te kunnen bevatten?
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WEEK 2
De roeping waardig wandelen

NotitiesBijbelteksten

15 september 2024     Annechiena van Veen-Vrolijk     vs. 1-2

Kernboodschap

Vragen

Wat mag ik toepassen
in mijn leven?
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Gespreksvragen
Wat is je het meeste bijgebleven van de preek? Wat vond je uitdagend?
Welke roeping hebben wij ontvangen?
Hoe kunnen we die ‘roeping waardig’ tot uiting laten komen in ons persoonlijk
leven?
De 'roeping waardig' wandelen vereist evenwicht tussen enerzijds het belijden
van het geloof en anders de praktijk hiervan. Welke dingen kunnen dit evenwicht
verstoren in het persoonlijk geloofsleven en het onderlinge gemeenteleven?
Waarom zijn de eigenschappen in vs. 2 essentieel en kenmerkend voor het
evenwicht tussen de roeping en het karakter van de gelovige?
Hoe kunnen we elkaar helpen om te leven zoals Paulus in vs. 1-2 beschrijft?

Reflectievragen
Wandel je momenteel op de weg van je roeping?

Wat is je motivatie om in je roeping te wandelen?

In welke van de eigenschappen die Paulus in vs. 2 noemt zou jij mogen groeien?
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WEEK 3
In waarheid en liefde toegroeien naar Jezus in alle opzichten

NotitiesBijbelteksten

22 september 2024                                  vs. 14-16

Kernboodschap

Vragen

Wat mag ik toepassen
in mijn leven?
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Gespreksvragen
Wat is je het meeste bijgebleven van de preek? Wat vond je ingewikkeld?
Welke obstakels kun je tegenkomen als we proberen in waarheid en liefde naar
Jezus toe te groeien?
Hoe waken we voor dwaalsporen?
Hoe functioneren we ‘naar vermogen’? Zie ook Rom. 12:3-8.
Waarom is liefde van belang om als Lichaam te groeien?

Reflectievragen
Door welke golven wordt jij (soms) nog heen en weer geslingerd?

Hoe kun jij meer toegroeien naar Jezus' liefde?

Hoe draag jij bij aan de groei van het Lichaam van Christus?
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WEEK 4
Een(s)gezin(d)

NotitiesBijbelteksten

29 september 2024     Joshi van Veen     vs. 3-6

Kernboodschap

Vragen

Wat mag ik toepassen
in mijn leven?
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Gespreksvragen
Wat is je het meeste bijgebleven van de preek? Wat vond je mooi?
Wanneer kunnen we in de kerk spreken over verdeeldheid?
Hoe kunnen we in een postmoderne maatschappij, waarin iedere waarheid
wordt betwist, als kerk de eenheid bewaren?
Lees Deut. 6:4, Rom. 3:30, 1 Kor. 8:4-6, Gal. 3:20 en 1 Tim. 2:5. Waarom is het
zo belangrijk om te benadrukken dat er één God is?

Reflectievragen
Wanneer ervaar jij eenheid?

Hoe kun jij bijdragen aan de eenheid binnen de kerk?

Is er een meningsverschil wat je moet bijleggen?
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WEEK 5
Mensen veranderen wanneer zij Christus (beter) leren kennen

NotitiesBijbelteksten

6 oktober 2024     Melvin Blankenstijn     vs. 17-24

Kernboodschap

Vragen

Wat mag ik toepassen
in mijn leven?

16



Gespreksvragen
Wat is je het meeste bijgebleven van de preek? Wat vond je aansprekend?
Hoe worden we vernieuwd in de Geest van ons denken? Zie ook Rom. 12:2. 
Hoe kunnen we anderen helpen om Christus beter te leren kennen en hun hart
voor Hem te openen?
Wat zijn de consequenties als we ons oude leven niet achter ons laten?

Reflectievragen
Hoe heeft het leren kennen van Jezus jouw leven veranderd?

Wat van je oude leven moet je nog afleggen?

Wat helpt jou om je geest en denken te blijven vernieuwen?
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WEEK 6
De vijfvoudige bediening

NotitiesBijbelteksten

13 oktober 2024     Joshi van Veen     vs. 11-13

Kernboodschap

Vragen

Wat mag ik toepassen
in mijn leven?
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Gespreksvragen
Wat is je het meeste bijgebleven van de preek? Wat vond je verfrissend?
Wat is het belang van elk van de bedieningen in Gods Koninkrijk?
Wat is het verschil tussen de profetische gaven die iedere christen heeft
ontvangen en een bediening als profeet? Zie ook 1 Kor. 14:31.
Welke spanningen kunnen er tussen de verschillende bedieningen ontstaan en
hoe kunnen we daarmee omgaan?

Reflectievragen
Welke aspecten van de vijfvoudige bediening herken je in jouw persoonlijkheid?
Welke herken je niet?

Hoe zou je meer uit kunnen stappen in de roeping voor iedere christen om te
profeteren? Zie ook 1 Kor. 14:31.

Scan de QR-code of ga naar keystest.nl voor
een persoonlijkheidstest om inzicht te krijgen
welke aspecten van de vijfvoudige bediening bij
jouw persoonlijkheid passen.

De vijf lenzen komen overeen met de vijf
bedieningen:

Organisatiegericht = Apostel
Visiegericht = Profeet
Mensgericht = Herder
Kennisgericht = Leraar
Marktgericht = Evangelist

Welke van de bedieningen vind je moelijk te begrijpen en hoe zou je ze beter
kunnen leren begrijpen?
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WEEK 7
Groei, snoei, bloei

NotitiesBijbelteksten

20 oktober 2024     Jafeth Bekx    vs. 25-32

Kernboodschap

Vragen

Wat mag ik toepassen
in mijn leven?
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Gespreksvragen
Wat is je het meeste bijgebleven van de preek? Wat vond je prikkelend?
Waarom is het voor het Lichaam van Christus van belang dat we elk van de
geboden in vs. 25-32 in acht nemen?
Waarom zouden we de zon niet onder moeten laten gaan over onze boosheid?
Zie ook Ps. 4:5.
Wanneer bedroeven we de Heilige Geest en wat zijn de consequenties? Zie ook
Jes. 63:10.

Reflectievragen
Aan wie zou jij nog vergeving moeten vragen?

Wat is voor jou het lastigste gebod om je aan te houden?

Wie kan jou helpen deze geboden na te leven?
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GAVENZOEKER
Welke 10 gaven van God kun je vinden? 

Kijk eens bij deze gaven:
wonderen, profetie,
genezing, voorbede,
geloof, herders,
creativiteit, vrijwillige
armoede, barmhartigheid,
gastvrijheid, evangelisten,
leidinggeven, troosten,
wijsheid, spreken, geven,
zang, onderscheid,
onderwijzen, vertolking,
apostelen, leraren, dans,
helpen, besturen, bijstand,
tongen, kennis, muziek,
vakmanschap, ongehuwd
zijn

WOORDPUZZEL
Lees Ef. 4:7-10 en Ps. 68.

Horizontaal

2. Jezus overwon en stond op uit
de ...
5. Hierdoor kunnen we stand
houden tegen ...
6. Hij zond ons de Heilige ...
8. Jezus stierf aan het kruis. Dit
betekent voor ieder die gelooft ...
10. Jezus is verhoogd als ...

Verticaal

1. Iedere gelovige heeft in de gemeente
zijn eigen plaats en ...
3. Psalm 68 is een psalm van ...
4. Jezus voer op naar Zijn ...
7. Jezus daalde af in ...
9. Door de Heilige Geest gaf Jezus aan
de gelovigen ...

Bron: Efezekrant, HolyStone
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C O N T A C T G E G E V E N S

E-mail kantoor: office@rafaelgoes.nl
E-mail leidersteam: leidersteam@rafaelgoes.nl

Telefoon: 06 423 173 09

N I E U W  I N  R A F A Ë L ?

Kijk voor meer informatie over 
wie wij zijn op rafaelgoes.nl.


